Test, Test, Test.
Dit is en wordt onze (Hugo en Travis) Klimaatspeech.
Op onze wereld gebruiken we Nuclear Power Plants (NPP)

NPP’s werken op uranium die worden gesplist en dan komt er hitte dat maakt water naar
stoom en dat draait een zuiger met een wiel die Power maakt.

Uranium - Hitte — Stoom — Zuiger — Wiel — Power (Elektriciteit)

Voordelen:
1. Geen Co2in de ontwikkeling.
2. We maken er elektriciteit van.

Nadelen:
1. Kerncentrales produceren radioactief afval dat duizenden jaren gevaarlijk
blijft.
2. Het bouwen van een kerncentrale kost tientallen miljarden euro’s.

3. Uranium, de brandstof voor veel kernreactoren, is een eindige grondstof.
Er is onzekerheid over de beschikbaarheid op de lange termijn.

Maar niet protesteren hoor, dat doet helemaal niets dat alleen maar erger!
Onze toekomst hangt af van wat we nud doen dus.
Laat je angst los, pak verantwoordelijkheid.

Onze planeet biedt ons alles wat we nodig hebben voor een gezond leven, maar als we
blijven doorgaan met het uitputten van haar bronnen en het verstoren van haar balans,
zullen wij, en de generaties na ons, de zware prijs betalen voor onze kortzichtige keuzes.

Makers: Hugo Mewe en Travis Stek.
Bye bye!



Beste wereldleiders,

Wij maken ons zorgen. Als stem van de kinderen in Wageningen kunnen wij niet anders dan ons
uitspreken! Wij hopen dat u luistert en denkt aan onze toekomst. Heeft u wel eens echt gekeken
naar een boom? Hoe uniek iedere boom is en iedere boom een verhaal verteld? Sommige
bomen zijn nog ouder dan wij kunnen voorstellen! En wist u dat bomen via hun wortels met
elkaar praten? Dus wij willen tegen u zeggen, stop met het kappen van gezonde bomen! Vooral
die in het regenwoud! Want bomen zijn super belangrijk, ze geven ons zuurstof en zijn het huis
van een heleboel dieren.

Als volwassenen niet snel de juiste beslissingen nemen sterven de dieren zoals de Axolotl uit. En
dat mag toch niet gebeuren? Het is zo’n leuk diertje en de aarde is ook hun thuis.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de stropers! Deze moeten harder worden
aangepakt, weerloze dieren vermoorden dat mag nooit worden goed gepraat! Wij moeten deze
dieren meer beschermen tegen deze gevaarlijke mensen.

En plasticsoep is misschien een woord wat grappig klinkt. Maar ik heb toch liever gewoon
tomatensoep. Plastic hoort niet in de zee maar in de prullenbak, want zeeschildpadden
verstikken hierin. Of misschien moeten we gewoon beginnen met niet alles in plastic te
verpakken en wat niet anders kan te hergebruiken! Hier kunnen slimme koppen toch wel wat op
verzinnen?

Wat we ook nog willen zeggen is, motiveer als bazen van de wereld mensen om meer te lopen of
te fietsen. Dit is gezond en beter voor het milieu. En als ze dan toch ver moeten reizen dan liever
met het openbaarvervoer. Maar dit is voor sommige mensen veel te duur.

Oh ja, niet te vergeten! Stop met oorlog voeren! Praat met elkaar over vrede en vriendschap.
Oorlog is niet alleen slecht voor de mensen maar ook voor het klimaat en de natuur.

Beste wereldleiders, wij willen jullie zoveel zeggen... dat het nietin 1 speech past. Dus wat wij nu
vooral willen zeggen: denk met jullie beslissingen ook aan ons, de kinderen. Wij zijn de
toekomst, dus geef ons lessen over het klimaat op school, zodat we leren hoe we goed voor de
aarde kunnen zorgen. Want alle kleine beetjes helpen.

Dus alsjeblieft, luister naar de kinderen. Wij willen een mooie, groene, vredige wereld. Een
wereld vol bossen, schone zeeén en blije dieren.

Dank jullie wel!
Max & Eva Kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester van Wageningen



Klimaatspeech van Issa Vogel, 10 jaar (masja_kersten@hotmail.com)
Dit wil ik aan iedereen vertellen over het klimaat.

Ik woon in de stad. Daar is heel veel steen, asfalt en auto’s. Maar niet zo veel natuur. Daardoor is
het niet meer in balans. Ik heb opgezocht dat er om de uitstoot van 1 auto goed te maken 20
bomen per jaar nodig zijn. In mijn stad rijden er ongeveer 270.000 auto’s. Dan zijn er 270.000 x 20
bomen nodig. Dat zijn er ongeveer vijf en een half miljoen. Maar in mijn stad zijn er maar een
miljoen bomen.

Ik vind dat er in de stad minder auto’s moeten rijden en meer natuur moet zijn. Niet alleen
vanwege die auto’s maar ook omdat het daardoor koeler is als het warmer wordt door de
klimaatverandering. En meer natuur is ook goed voor de dieren. En voor de kinderen die er lekker
in kunnen spelen. En het ziet er ook heel mooi uit vind ik.

Maar hoe doen we dat? Zo doen we dat:

De natuur groeit gelukkig best wel snel. Ik heb dat zelf meegemaakt want wij hebben een tuin
waarin we alles laten groeien. Een beetje een jungletuin. En dat gaat heel snel. Ook had ik dit
jaar een eigen schooltuintje. Toen zag ik dat planten en etenswaren ook heel snel groeien.

Als er minder auto’s zijn in de stad kunnen we de parkeerplaatsen van de auto’s die weg gaan,
veranderen in natuur en tuintjes. Dan komt de balans weer terug. Niet alleen de parkeerplaatsen
kunnen natuur worden. De straten mogen ook helemaal groen. Jammer genoeg kan dat niet
overal. Maar sommige straten kunnen mooie straatparken worden. Ook kunnen we fruitbomen
neerzetten. Dat is én lekker én goed. En mensen die het niet kunnen betalen kunnen het fruit
gewoon plukken.

Als ik hiermee begin in mijn stad. En andere kinderen in hun omgeving. Dan is Nederland en de
wereld goed onderweg!



